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Je was nog maar zo klein als een kiezelsteen, maar wij waren al zo blij als de zon en de maan samen.



was je al een beetje bij ons.In zwart-wit-grijs



In gedachten vouwden we kleertjes op en legden ze netjes 

in een la. 

We zongen over je. We lazen over je. 

We vierden het met verhalen en laat naar bed.

In een babywinkel zochten we alvast een knuffel voor je uit. 

De allerliefste.


