
Welkom! Dit is de splinternieuwe Meester Mark-
scheurkalender. Hij is van 1 januari tot en met 31 decem-
ber gevuld met grappige taalfoutjes, creatieve ingevingen 
en hartverwarmende briefjes van leerlingen. 
Alles komt rechtstreeks uit hun werkboekjes en schriften.
Zomaar twee voorbeelden:
Hoe ruim jij je kamer op? Antwoord: Niet!
En: Noem iets dat kan rimpelen. Antwoord: Oma’s.
Kortom: In deze kalender is geen plek voor saaie 
spreuken of tegeltjeswijsheden van volwassenen. 
Hier maken kinderen de dienst uit! 
Zelf heb ik er weer van genoten om uit alle inzendingen 
die ik dag in, dag uit krijg van leerkrachten en ouders, 
de allerleukste te selecteren. Opmerkingen van verlegen 
jongens en meiden én brutale apen. Van kinderen die 
ontwapenend eerlijk zijn, maar af en toe ook niet vies 
van een leugentje om bestwil.
De meeste leerlingen hebben vast geen idee dat ze mij 
keer op keer doen grijnzen. Een verse portie kinderlogica: 
daar kikker ik dagelijks van op. Ik hoop jij ook!

Mark van der Werf



Tja, leerlingen uit de onderbouw schrijven de ‘d’ soms als een ‘b’. 
De juf kreeg daardoor wél spontaan trek in de vrijmibo!

Vrijdag 
3 JANUARI



Vroeger hadden ze spannende manieren 
om post te bezorgen.

Dinsdag 
11 FEBRUARI



Wat een lief beestje!

Dinsdag 
15 APRIL


