


‘Komt in
 ord

e, 

ik moet 
gewoon

 

nog w
at n

aar 
het 

lich
t gr

oeie
n.’

In het oude bos was een jonge douglasspar ontstaan. Hij wilde dolgraag 
groeien, maar de wereld boven de grond was niet zo zonnig als hij 

gehoopt had. De oude, stevige bomen namen een flink deel van het 
zonlicht weg, waardoor het donker bleef rondom hem.

De spar strekte zijn takken uit, liet wat extra groene blaadjes groeien en 
verstevigde de bast om zijn middel.



‘Van al dat  groeien krijg ik  dorst. En wat is het  hier warm!’

En dus wriemelde hij met zijn wortels en gebruikte al  
zijn kracht om ze dieper in de aarde te duwen.

‘Komt in orde,  
mijn wortels moeten  

gewoon nog wat  
groeien, dan vinden  

ze wel water.’

Als zaadje had hij een druppel water op zijn hoofd gekregen,  
maar sindsdien had het in het woud niet meer geregend.



‘Wat moet ik doen? 

De andere bomen 

staan te ver weg om 

me te helpen. Ik ben 

helemaal alleen.’

Hoe hard hij ook zijn best 
deed, de spar kon geen 

water vinden. Geen water 
en geen licht! De spar werd 

er wanhopig van en hij 
begon te huilen. 

Als een boom droevig is, zie je geen tranen.  
Het verdriet verspreidt zich via de wortels naar de bodem.

Vlak nadat het verdriet van de boom de bodem bereikt had, gebeurde er iets bijzonders ...
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Voor Sally, Leo, Emily en Tamara  – L.B.


