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Voor je begint …

Felix is een zwarte kater
en hij woont bij Roos in huis,

samen met de teckel Bella
en met de familie Muis.

Over hen en hun familie
én wat honden uit de straat
gaan de gekke avonturen
waar je van te kijken staat. 

Wat je gaat ontdekken is dat
iedere gebeurtenis
met de dieren in dit boek een
spreekwoord of gezegde is.
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De kat de bel aanbinden 

De familie Muis die woonde
jaren rustig en tevree,

totdat kater Felix kwam. 
Die eet per dag een muis of twee. 

‘Help! Zo blijft er niemand over,’ 
zegt Ma met gebroken stem. 
‘Laten we gaan emigreren,
voor mijn part naar Zottegem.’

‘Hoho!’ roept haar dochter Molly. 
‘Mama, doe toch niet zo gek.
Waarom hangen wij geen bel 
als een alarm om Felix’ nek?’

‘Goed idee! Wat superslim!’
roept heel het muizenvolk in koor.
‘Want bij ’t horen van die bel, 
gaan wij er als een speer vandoor.’

‘Denk toch na,’ zegt Jamie Muis. 
‘Wie moet dat klusje dan wel doen?’
Iedereen schreeuwt door elkaar:
‘Ik niet!’ ‘O, nee!’ ‘Voor geen miljoen!’

Nee, geen muisje durft het aan,
al was het best wel goed bedacht. 
Ondertussen gaat de kater
dag en nacht op muizenjacht.
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