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‘Wat zou ik toch krijgen?’ piekert Suusje Eekhoorn.
Ze is jarig en haar beste vriend August de Vos geeft 
een feestje. Er zijn slingers, er is taart én er is een 
cadeautje. Maar dat mag ze pas openmaken als 
August klaar is met versieren.

‘En dat duurt nog héél erg lang,’ 
zucht Suus diep. 
Jarig zijn is helemaal niet leuk 
als je moet wachten.



‘O jee!’ schrikt August plots.  
‘Ik heb de taart nog niet versierd!’ 
En hij roetsjt de ladder af.

Suusje grijnst.
August let niet op. 
Wat als ze het cadeautje eventjes leent?
Gewoon om te kijken?
Ze zal het écht niet openmaken.


